
 

 

 

   Nieuws vanuit Lesotho         Juni 2006    
Verhuizing en winter in Lesotho 
Brrr, wat is het koud hier in Lesotho. ‘s Nachts vriest het en 
overdag is het tussen de 8 – 10 graden, winderig en nat. In de 
bergen ligt sneeuw, en we kunnen hier ook nog wel wat 
verwachten in Maseru. Het is daarom extra gezellig in ons nieuwe 
huurhuis, we hebben de open haard al een paar keer aangehad. 
We zijn erg blij met dit nieuwe plekje. Het is net een Nederlands 
rijtjeshuis vinden jullie niet?  

Naar Nederland  
Mijn (Jeroens) ouders hebben ons een enorm kado gegeven; namelijk vliegtickets naar 
Nederland !! Zij zeiden: “of wij komen naar jullie toe om onze nieuwe kleindochter te 
zien of wij laten jullie overkomen”. We hopen in september ruim drie weken in 
Nederland te zijn. We zijn heel erg blij dat we de gelegenheid krijgen om Esther voor te 
stellen aan allereerst onze familie, maar natuurlijk ook aan onze vrienden, kennissen en 
gemeenteleden. Wat zal het heerlijk zijn om weer even thuis te zijn. Ook voor Anna zal 
het goed zijn om haar familie in Nederland weer wat beter te leren kennen. 
Wij willen niet teveel rond reizen met onze kids en in zo’n korte tijd zal het dus niet 
lukken om jullie persoonlijk op te zoeken , maar we vinden het wel erg leuk om jullie 
weer te zien en dus willen we ieder van harte uitnodigen voor: 
 

een ontmoetingsdag in Dedemsvaart 
op zaterdag 9 september. 
Het wordt geen informatiedag, maar gewoon een 
dag van gezellig samen zijn. 
Lokatie: boerderij van Jeroens ouders aan de  
 16e wijk 15 in Dedemsvaart (Overijssel) 
Tijd: vanaf 11 uur tot 17.00 uur (we zullen een  
 lunch verzorgen) 
PS:  Wil wie van plan is te komen dit even aan ons
 doorgeven per e-mail of post? 

Auto 
 

Voor onze verloftijd in 
september zijn we nog op 
zoek naar een auto (tegen 
betaling van verzekering/ 
belasting en benzine). Heeft 
iemand een auto te leen of 
weet je iemand die voor 3,5 
week een auto uit kan lenen, 
dan horen we dat graag! 

 
Nederlandse adopties 
Een adoptiebureau in Nederland heeft contact gelegd met Social Welfare in Lesotho en 
op dit moment is er een samenwerkingsverband tussen De Schone Poort, Social Welfare 
en het adoptiebureau in Nederland. Zes kinderen uit de Schone Poort zullen over een 
aantal weken in Holland rondlopen, omdat zij zijn toegewezen aan 6 echtparen die 
verbonden zijn aan dit adoptiebureau. We verwachten dat de adoptieouders in juni naar 
Lesotho toe komen. Wat bijzonder he?! 
 

Links: Reitumetse . Dit meisje ligt al 
een paar weken in het ziekenhuis 
i.v.m een longontsteking, overgeven 
en diarree. 
 

Rechts: Tsepiso. In onze vorige 
nieuwsbrief schreven we over dit 
meisje; het is een wonder dat zij nog 
steeds leeft. Tsepiso is nu 10 mnd 
oud en weegt al maanden rond de 
3,4 kilo. Ze is net weer opgeklauterd 
uit een diep dal. Op dit moment is zij 
helder en  alert en geeft me een 
glimlach als ik op bezoek kom. Wat 
een vechtertje is zij. Deze twee 
meisjes zijn dochters van hun 
hemelse Vader en met Hem hebben 
zij een hoopvolle toekomst. 

 

 



 

  

 
Esther opnieuw in het ziekenhuis 
Half april heeft Esther een week in het ziekenhuis gelegen i.v.m 
longontsteking. Gelukkig gaat het nu weer goed. Zij heeft momenteel 
sterkere astma-medicatie. Wij bidden dat Esther deze winterperiode 
gezond blijft. Esther is nu 11 maanden en loopt sinds een paar dagen 
zelfstandig. Anna is bijna drie jaar. Het is erg leuk om hen samen te zien. 
We zijn zo dankbaar dat we voor deze prachtmeiden mogen zorgen. 
 
HIV en AIDS 
Wereldwijd zijn al meer dan 85 miljoen mensen geïnfecteerd door het virus dat AIDS veroorzaakt. Meer 
dan 25,8 miljoen van deze mensen leven in zuidelijk Afrika. In een rapport van Unicef 2004 staat vermeld 
dat 31% van de bevolking in Lesotho besmet was met het AIDS-virus; hoeveel zullen op dit moment besmet 
zijn? 73.000 kinderen in Lesotho zijn wees geworden ten gevolge van HIV/AIDS, duizenden kinderen 
groeien op zonder de zorg en bescherming die zij nodig hebben. Er is zo'n enorme nood en ondanks gratis 
condoomverstrekking en voorlichtingscampagnes stijgt het percentage in plaats van dat het daalt. 
 
Discipelschap als preventie 
Wij geloven dat de verspreiding van HIV alleen kan stoppen als mensen zich bewust zijn van HIV en AIDS 
en weten hoe besmetting plaatsvindt en hoe besmetting voorkomen kan worden. Wat het virus doet en 
hoe AIDS ontstaat. Er is nog zoveel onwetendheid. Waarschijnlijk hebben jullie wel gehoord van een 
politicus in Zuid-Afrika die dacht dat je het virus met water van je af kan spoelen. Leiders die niet eens 
weten hoe de vork in de steel zit. Voorlichting is dus enorm belangrijk. Maar mensen kunnen wel weten 
hoe de vork in de steel zit, als hun levensstijl niet verandert dan gaat de besmetting door. Ondanks 
voorlichtingscampagnes en gratis condooms stijgt het aantal geïnfecteerden. Wij geloven dat de beste 
preventie is als voorlichting hand in hand gaat met discipelschap. Als mensen veranderen in hun hart, dan 
kunnen zij ook veranderen in hun levensstijl. We geloven in een God die harten kan veranderen. Als 
mensen Hem leren kennen als Vader en als Leidsman voor hun leven, als mensen door Jezus zichzelf leren 
kennen en gaan beseffen hoe waardevol hun leven is, dan kunnen zij de normen en waarden die Hij heeft 
gegeven als bescherming voor hun leven gaan toepassen. 
 
Toekomstplannen 
Jeugd met een Opdracht in Lesotho richt zich momenteel op hulp aan kinderen in nood (door de Schone 
Poort) en hulp aan prostituees (Ladies Unlimited). Jeugd met een Opdracht wil zijn hulp in Lesotho graag 
uitbreiden en naast het huidige werk ook bezig zijn met preventie door middel van discipelschap en 
voorlichting. Wij hebben de afgelopen drie jaar mogen werken in de Schone Poort. De Schone Poort groeit 
enorm en krijgt nu veel vrijwilligers, wat een groot verschil is met toen we hier net kwamen. Het is 
bijzonder dat wij hebben kunnen meehelpen om dit prachtige werk te laten groeien. Voor de toekomst 
willen we graag blijven werken binnen Jeugd met een Opdracht in Lesotho en ons richten op discipelschap 
en voorlichting. Als we terug komen uit Nederland zullen we daarom met de Jeugd met een 
Opdrachtleiders Ntate Thabo en Me Maratabile gaan samenwerken. We hopen in de volgende nieuwsbrief 
hier meer over te vertellen. 
 
 
Lieve groeten van  
 
Jeroen & Augusta 
  Anna en Esther 
 
 
 

Gegevens familie Oostenbrink 
 

Postadres: Po box 339 Ladybrand 9745 South Africa  
nieuw e-mail adres: aoostenbrink@gmail.com  
 

Contactpersoon nieuwsbrief: Carla Wind 0523-616046 
e-mail: h.wind@gmx.net 
Website: www.jeroenenaugustainafrika.com 
Ondersteuning aftrekbaar voor de belasting:  
Rabo 326521062 te Heerde t.n.v. St. Jeugd m/e  
Opdracht o.v.v. Augusta/Jeroen Lesotho 
 

Gebeds- en dankpunten 
voor degene die ons in gebed steunen 

 
Willen jullie met ons mee bidden voor : 
* Tsepiso’s en Reitumetse. 
* Onze toekomst hier in Lesotho. 
* Esthers gezondheid. 
Willen jullie met ons mee danken voor: 
* de voorspoedige verhuizing en ons nieuwe plekje. 
* de gelegenheid om naar Nederland te komen. 
* het voorrecht om iets te mogen betekenen in dit land. 
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